
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

BIJZONDERE VOERTUIGEN 

TENDENSVAKANTIE 
Landgoed Barendonk in Beers 

 

Rick, Kees, Arjan, 
Rik, Geert, Tjeerd, 
Nicoline, Dik en 
Monic 
 

2 t/m 8 juli 2021 
 



 

 

Vrijdag 2 juli 
 
Ja, het kan weer!!  
We mogen weer op vakantie met Tendens! 
 
En we gaan naar Beers, naar Landgoed Barendonck.  
Maar eerst naar de nieuwe plek van Tendens, ze zijn verhuisd naar de 
Buitenplaats. Prachtig is het hier, lekker veel mensen aan het werk. 
 
Het busje staat ook al klaar, best een mooie nieuwe bus. Op de heenweg hebben 
we alle ruimte. Arjan gaat naast chauffeur Dik zitten en de begeleidsters Nicoline 
en Monic hebben een bankje voor zich alleen. We worden uitgezwaaid door Marja 
van Tendens. 
 

 
 
We zijn lekker vroeg op 
de Barendonk, wij zitten 
in de Vlaamsche Schuur, 
een oude boerderij, 
heeeel groot, met veel 
kamers en mooie zitjes 
buiten. 
We  kunnen al vast de 
heleboel boodschappen 
die Nicoline al gedaan 
heeft in de keuken zetten 
en wat bedden opmaken. 
 
 
 

De andere 5 mannen komen om beurten binnen: Kees, Rick, Geert, Tjeerd en Rik. 
Gezellig! Bijna iedereen is hier al eerder geweest, alleen Arjan en Monic nog niet. 
We spreken door wat we deze week gaan doen en nemen de corona-regels nog 
even door, maar iedereen wist dat eigenlijk al 
wel. 

 
Een wandelingetje is dan wel 
fijn, even kijken waar we 
zitten. Hé, er staan potloden 
langs de weg, met een 
nummer erop. Die gaan we 
dan maar volgen. En gelukkig 
weet Rik dat we bij potlood 
nummer 8 het bos in moeten 
want daar is een 
kabouterdorp!! 
 



 

 

 
 
 
Terug in de boerderij gaan 
we wat drinken. Nicoline en 
Kees maken het eten klaar. 
Een grote pan tomatensoep, 
een aardappelsalade en een 
echte hamburger!! Lekker! En 
natuurlijk een toetje na. 
 
Dan uitbuiken, Rick wil graag 
voetbal kijken, Tjeerd gaat 
kleuren, Rik en Arjan lopen 
nog een klein rondje, Geert 
gaat buiten zingen en Kees 
zorgt ervoor dat de keuken 
weer spik en span is! 
 
Om tien uur gaan we lekker 
slapen. 
 
 
 

 
 
Zaterdag 3 juli 
Een eerste nacht op een andere plek slapen is altijd spannend, maar iedereen 
heeft goed geslapen, langzaam komt iedereen uit z’n holletje te voorschijn. We 
gaan gezellig met z’n allen op afstand aan de grote tafel ontbijten.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Op het landgoed verkopen ze ansichtkaarten, daar kopen we een flinke stapel van, 
zo heeft iedereen genoeg kaarten om naar familie en vrienden te sturen. Iedereen 
zit geconcentreerd te schrijven. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Daarna stappen we in de bus, we gaan naar Wageningen, daar wonen Nicoline en 
Dik. En we gaan daar naar toe omdat Dik een oude Peugeot heeft en een nog 
oudere citroën ami. En de overbuurman heeft een oude rode brandweerauto uit 
Duitsland. Dat willen we wel zien!! 
Het is een klein uurtje rijden naar Wageningen, om de Rijn over te steken nemen 
we het pontje van Lexkesveer, ook een leuk voertuig! 
We eten eerst een lekker broodje op het terras van Nicoline, en ook nog een stukje 
slagroomgebak, smullen!! 

 
 

 
Kees en Geert lopen mee naar de brievenbus. Zo, de kaarten zijn onderweg!! 
 

 
 
 
 
Dan het grote moment: we mogen instappen! De helft gaat bij Dik in de oude rode 
citroën ami, die is al 50 jaar oud!!  De andere helft bij Nicoline in de 20 jaar oude 
cremekleurige peugeot. En tuffen maar!! Dat rijdt best lekker zo’n oude auto!! 
Op de Grebbeberg stoppen we even. Dik vertelt dat hier eregraven zijn voor de 
Nederlandse jongens die gesneuveld zijn in de oorlog. We gaan van auto ruilen, 
want we willen wel allemaal in beide auto’s hebben gezeten. Het is een leuk tuftuf-
tochtje! 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Als we terugkomen staat er een oude Trabant op de oprit van Nicoline en Dik. Nog 
een oude auto, leuk!! We gaan een rondje doen in de Trabant en in de Citroën, 
pruttel, pruttel... 

 
Dan is het tijd om te eten, we hebben chinees besteld en dat gaan we opeten in de 
KERK!! Dat is raar, uit eten in de kerk. Zingen in de kerk hebben we wel eens 
gedaan, maar eten in de kerk nog nooit!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

En dan krijgen we 
er ook nog 
orgelmuziek bij, 
mooi!! En erg 
interessant, 
vooral Rick en 
Tjeerd zijn onder 
de indruk en 
willen het zelf ook 
wel proberen! 
 
We eten onze 
buiken helemaal 
rond, het is erg 
lekker. 
 

 
 
 
In drie oude auto’s gaan we weer in 
optocht terug, we zijn best een raar 
gezicht, veel mensen kijken ons na als 
we langskomen. 
Onze bus staat op de parkeerplaats van  
een supermarkt, om de hoek bij Dik en 
Nicoline. Daar stappen we in en rijden 
weer terug naar Beers. 
Het was een heel bijzondere ervaring!! 
 
 
 
 
Onderweg naar de Barendonk regent  
het flink, maar wij zitten droog. 
We doen nog een kopje koffie, drinken 
wat, kijken naar Bassie en Adriaan en 
dan gaan we naar bed. 
 
Morgen weer een dag!!! 
 
 
  



 

 

Zondag 4 juli 
 
Het is zondag, dus een extra lekker ontbijt: met croissants en een gekookt eitje, 
smullen!! We doen het lekker rustig aan, nemen de tijd voor het ontbijt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het terrein van de Barendonk staat een citroën ami, net zo een als Dik heeft 
maar dan lichtblauw en een beetje minder oud. De auto is van de Barendonk, ze 
doen er de boodschappen mee. We mogen er een eindje mee rijden. 
 

 
 
 



 

 

 
    
 
 
Aan het eind van de ochtend 
drinken we buiten een kopje 
koffie, het is best lekker weer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna gaan we naar de boer aan de overkant, die heeft een heleboel koeien, we 
mogen gaan kijken hoe de koeien aan het eten zijn. Arjan probeert een koe te 
aaien. We mogen ook naar de kalfjes. Die vinden het fijn om op vingers te 
sabbelen.  
 

    
 
 



 

 

     
 
En we kijken hoe de koeien door een machine gemolken worden, dat gaat allemaal 
vanzelf!! En ze geven een heleboel melk!!  
Tjeerd werkt hier in de buurt, de boer kent Tjeerd, we kunnen Tjeerd van alles 
vragen over de koeien en de tractor enzo, hij weet alles!!  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Thuis eten we een 
overheerlijke tosti! 
Dat is weer smullen. 
Er staan een paar 
ligstoelen op het 
terras, daar gaan we 
languit op liggen, het 
zonnetje schijnt nog 
heerlijk! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maar helaas, het wordt donker en het 
gaat hard waaien, snel naar binnen! 
Rick, Kees en Arjan gaan de Tour de 
France kijken, Dik en Rik gaan 
puzzelen, Tjeerd gaat kleuren, en 
Geert leest een Tendens-verslag en 
Monic gaat verder met de grote 
legpuzzel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan stappen we in de bus, want ze 
wachten op ons in het 
pannenkoekenrestaurant in Sint Agatha 
bij Cuijk!! Bij de 7 Dwergen.  
 
 
 



 

 

De pannenkoeken zijn groot en overheerlijk en iedereen eet z’n bord helemaal 
leeg. Dank je wel pannenkoekenbakker!  
 

 
 
 
en een biertje erbij is ook lekker! 
 
 
 
We hebben nog wel een plekje over 
voor een grote ijssorbet, we kiezen 
een aardbeiensorbet of een 
chocola-sorbet. Zo, nu kan er echt 
niets meer bij in.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
We rijden even door het stadje Cuijk en langs de Maas, een mooi tochtje. 
 
Thuis drinken we nog wat, kijken televisie en dan weer naar bed. Al weer een dag 
voorbij!!! 
 
Maandag 5 juli 
 
Vandaag is de dag van de verrassingen. We moeten vroeg op want we willen om 
half 9 ontbijten. Dat lukt, iedereen is vroeg in de kleren ook al weten we niet eens 
waar we naar toe gaan!!  
Arjan gaat vanavond voor ons 
koken, wat hij gaat koken is een 
verrassing! 
 
 
Om half 10 zitten we in de bus, op 
weg naar……… ???? We rijden 
Nijmegen in, en we stoppen bij een 
groot gebouw, het is …….........  
de brandweer en de ambulance! 
 
 
  



 

 

Otto, die bij de brandweer heeft gewerkt en nu op de ambulance rijdt, laat ons alles 
zien, kijk maar: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Buiten zijn ze aan het oefenen. 
 

 

  Arjan oefent ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            De ambulance-verpleegster! 
 



 

 

 
 
We krijgen zelfs een aandenken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Als dank krijgt Otto natuurlijk van ons ook een 
kadootje: een Tendensrugzak met lekkers 

 
Het is al twaalf uur geweest als we afscheid nemen: heel hartelijk dank, we hebben 
weer veel geleerd vandaag. 
 
We rijden naar Cuijk, onderweg begint het te regenen, best hard, maar we zitten 
droog. We parkeren de auto langs de Maas en eten onze boterhammen in de bus 
op.  

We zien alweer een bijzonder voertuig: een hele hippe snelle auto, maar wel een 
gekke: de deuren gaan omhoog open en Rik vindt het maar raar dat de ene deur 
zwart is en de andere wit. 



 

 

We wandelen het stadje 
in, op zoek naar kadootjes 
voor thuis of voor onszelf. 
Kees vindt een kikker en 
een eendje voor z’n 
zussen. Rik en Tjeerd 
kopen allebei een 
kleurboek. Geert koopt 
tijdschriften en Rick een 
tijdschrift over boten.  
Tussendoor gaan we op 
een terrasje zitten want 
het is wel weer tijd voor 
een kopje koffie. 

 
 
Arjan en Nicoline gaan 
boodschappen doen voor het 
avondeten, ze hebben nog niet 
verklapt wat we gaan eten.  
Ze komen met een tas vol de 
supermarkt uit. Dat belooft wat!! 
 
 
Tegen vijf uur zijn we weer thuis en 
doen even een rustig uurtje. Arjan en 
Nicoline duiken de keuken in. Het 
begint al lekker te ruiken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We krijgen rijst met heel 
veel groente in pindasaus. 
En ook nog sla.  
Een toetje kan er ook nog 
bij in, een Mona-toetje met 
sinaasappelsaus.  

 
Het is echt heeel lekker, 
dank je wel Arjan 
 



 

 

Geert krijgt 2 ansichtkaarten via de post,  
dat is leuk!! 
 
’s Avonds doen we het rustig aan, de een 
maakt een woordpuzzel, de ander gaat 
kleuren, nog een gaat op de tablet spelen 
en Arjan rust uit van het koken. Tjeerd 
zorgt voor de muziek of voor Bassie en 
Adriaan op televisie. 
 
Na de koffie gaan Arjan, RIk en Monic nog 
een eindje wandelen. 
We nemen wat te drinken en dan, hup, 
naar bed! 
 
 
DInsdag 6 juli 
 
Vandaag kunnen we rustig aan beginnen, we hebben pas vanmiddag om 2 uur de 
huifkartocht. 
Kees en Arjan gaan lekker vers brood ophalen bij Liesbeth van de receptie. 
Nicoline bakt eieren met spek, dus we kunnen er weer tegenaan vandaag. 
 
We rommelen wat aan, drinken nog wat koffie met een heerlijke zoete zoen erbij. 
Tegen 1 uur eten we buiten een boterham. Het is best mooi weer maar het waait 
hard, zelfs de stoelen waaien weg, we moeten de boterhammen goed vasthouden.  
 
Iets voor twee komt koetsier Bert met 
z’n twee Friese paarden voorrijden. 
Rick houdt van paarden, hij gaat ze 
gelijk aaien. Ook Rik en Arjan durven 
het aan. We klimmen in de huifkar en 
gaan op weg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is een mooie tocht door het Brabantse 
landschap met allemaal slingerweggetjes. 

 



 

 

 

 
Rond drie uur zijn we weer terug. We gaan gelijk weer door, naar Grave. Tjeerd en 
Rick willen graag CDs kopen, de kringloopwinkel in Grave heeft die vast wel. Een 
mooi stadje is Grave, allemaal oude huizen en een grote kerk. Maar helaas is de 
kringloopwinkel dicht! We pakken een terrasje, lopen nog wat door de mooie 
straatjes en gaan dan weer naar huis.  
   

 
 
 

 
 



 

 

Kees helpt Nicoline met het maken van het Aziatische avondeten en Arjan zorgt 
voor de toetjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het eten is zo lekker dat we alles helemaal opeten. De rijst, bami, babi pangang-
vlees, satéstokjes, en kroepoek gaan er wel in. Heerlijk! En dan hebben we ook 
nog een toetje: dubbelvla met een heleboel aardbeien. Zo, poeh, weer onze buikjes 
rond. 

 

 
De avond gaat ongeveer zoals de avonden hiervoor: Rik puzzelt, Tjeerd kleurt, 
Kees maakt woordpuzzels, Arjan bekijkt de autoboeken, Rick heeft z'n Ipad en 
Geert zingt. 
 
 
 
 



 

 

Woensdag 7 juli 
 
Dit is alweer de laatste volle dag, dus we maken er een mooie dag van! 
Lekker rustig ontbijten, een beetje aanklungelen en dan stappen we zo langzaam in 
de bus. Op naar Eindhoven. 
 

 
 
 
 
 
We gaan eerst naar Het Wereldhuis, daar 
hebben ze een kringloopwinkel. Die in 
Grave was dicht dus proberen we het 
hier. We komen daar iets te vroeg aan, ze 
gaan om 1 uur open, maar dat geeft niet, 
zo kunnen we mooi onze boterhammen 
opeten. 

 

We snuffelen in de kringloopwinkel, iedereen vindt wel iets, mooie bekers met tekst 
erop. Geert die zelf vaak zegt: Zo, opa zit, vindt een mok met ‘stoere opa’ erop, Rik 
een mok met de SS Rotterdammer erop, daar is hij als eens op geweest. Ook Kees 
koopt mokken oor familie en vrienden. Arjan koopt mooie beeldjes. En ja, Tjeerd en 
Rick vinden een CD! 
Zo, iedereen blij. 
 
  



 

 

Nu op naar het DAF-museum. Het is hier geweldig, we kijken onze ogen uit!  
Heeeel veel auto’s, vrachtwagens. sportauto’s, brandweerwagens: alles staat er.  
In het theatertje kijken we een mooie film over DAF. 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 



 

 

   
 
 

 
 



 

 

En als klap op de vuurpijl: we mogen even in een gloednieuwe vrachtwagen zitten 
die buiten staat. Dat is boffen!! Die vrachtauto gaat helemaal naar Frankrijk en 
vervoert allemaal racespullen voor Max Verstappen!!!  
 

     
 
 
We gaan pas om 5 uur bij het museum weg, op naar Gemert, daar wacht de 
Italiaanse kok Enzo op ons, bij de pizzeria Al Vesuvio. Als voorgerecht eten we iets 
heel bijzonders: plankjes met allemaal verschillende hapjes erop: meloen met ham, 
artisjok, garnalensalade, aubergineplakjes, courgetteplakjes, tonijn met 
kidneybonen, en nog veel meer.  
Yammi Yammi!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Max is ook verbaasd, zo'n grote vrachtwagen!? 
 
Nee hoor, hij was er niet bij. 
 



 

 

En dan krijgen we ook nog overheerlijke pizza’s, dat gaat er nog best in!! 
We laten het eten even zakken, maar als ze vragen of we nog een toetje willen, 
dan zeggen we geen nee! Een kleine dameblanche gaan ze voor ons maken. 
Rick vindt dat de kok een applaus verdiend heeft: dus we klappen allemaal heel 
hard! 
We rijden naar huis want we gaan nog wat doen: samen de vakantieherinnering 
invullen. We vonden het allemaal erg gezellig, we hebben genoten van deze 
vakantie!!! 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Donderdag 8 juli 
 
Snif, snif, voor de laatste keer met z’n allen aan het ontbijt…. maar weer naar huis 
is stiekem ook wel fijn.  
Daarna de koffers inpakken en de boel opruimen. Iedereen helpt mee, we zijn op 
tijd klaar. Om half twaalf komen de eerste ophalers. Best gezellig, een kopje koffie 
met de familieleden. Een voor een zwaaien we iedereen uit. Bijna iedereen, want 
Arjan gaat met ons mee naar Arnhem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAG, DAG, hartelijk dank allemaal.  
Tot de volgende keer!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


